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Nieuwsbrief voor de  periode van 24 maart t/m 26 april 2024 
 

VIERINGENROOSTER
 
Zondag 24 mrt Palmzondag 
9.00 uur Eucharistieviering 
Livestream ggW Presentatie Communicanten   
 Doop Pleun van Stee 
 Voorg.: Jaap Scholten 
 Lector: Marian de Munnik  
 Koor: Cantorij en Kinderkoor 
 Koster: David v.d. Schans  
 
Don.d. 28 mrt Witte Donderdag 
9.00 uur Schoolviering De Golfslag  
 Voorg.: André van Boven  
 Koster: David v.d. Schans  
 
Don.d. 28 mrt Witte Donderdag 
19.30 uur Woord- en Gebedsviering 
Livestream ggW Voorg.: Hennie v.d. Schans en 
  Ellen Pattiasina  
  Koor: Alliance 
 Koster: Dook Musters 
 
Vrijdag 29 mrt Goede Vrijdag 
15.00 uur Kruisweg 
 Voorg.: Marian van den Berg 
 Lector: Mirjam Kemps 
 Koster: Tinus Jacob  
 
Goede Vrijdag  Bijzondere Ontmoeting 
19.30 uur Gez. viering ggW. en PGS 
Livestream ggW. Voorgangers: ggW. en PGS  
 Koster: Tinus Jacob  
 
Zaterdag 30 mrt Paaswake met nazit in zaal 5 
19.30 uur Woord- en Gebedsviering 
Livestream ggW Voorg.: Paul Crijns en José Jacob 
 Koor: Alliance en Kinderzang 
 Kostersteam  
 

 
Zondag 31 mrt Eerste Paasdag 
9.00 uur Eucharistieviering 
 Voorg.: Mgr. T. Hoogenboom 
 Lector: Marian Plasschaert 
 Koor: Cantorij 
 Koster: Vincent Hindle 
 
Maandag 1 april  GEEN VIERING 
  
Zondag 7 april Eucharistieviering 
9.00 uur Voorg.: Ton Huitink  
 Lector: Mirjam Kemps 
 Koor: Cantorij 
 Koster: David v.d. Schans  
  
Zondag 14 april Woord- en Communieviering  
10.00 uur Voorg.: Marian van den Berg 
 Lector: Antoinette de Winter 
 Koor: Alliance 
 Koster: Dook Musters  
 Extra Coll.: Roepingenzondag 
 
Zondag 21 april RvK-viering  
10.00 uur  Voorg.: André van Boven  
Livestream PGS Lector: RvK  
 Extra Coll.: Doel RvK  
 PGS- zaal 
 Crèche en Kinderkerk 
 
Vrijdag 26 april Eucharistieviering 
10.00 uur Voorg.: Jaap Scholten 
 Koster: Tinus Jacob 
 
 
 
 
 
 

 
INTERNET (LIVESTREAM) UITZENDING VANUIT DE KERK 
 

Vieringen met “livestream” rood onderlijnd kunt u via onderstaand schema op internet vinden. 

• U gaat naar internet en kiest www.kerkdienstgemist.nl 

• U klikt op de provincie Flevoland, of typt Flevoland in de zoekbalk, 

• U scrolt naar Swifterbant en klikt op Swifterbant, 

• U ziet dan de vieringen die in Swifterbant worden uitgezonden, ggW en PGS, 

• U klikt op de button  “ggW” van onze geloofsgemeenschap Willibrord of 
   U klikt op de button  “PGS” van Protestantse Gemeenschap Swifterbant, 

• U kiest de betreffende viering en klikt hierop, 

• U ziet dan het beeld van de kerk met middenin een groen rondje met witte pijl, 

• Als u daarop klikt begint de uitzending.  
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BLOEMENVERSIERING VAN DE KERK  
 

- 24 maart: Maria Vette.  
- 28 maart t/m 14 april: Annelies Mangnus, Liesbeth Wijtvliet en Carolien Musters.  
 

MEDEDELINGEN PAASWAKE EN EERSTE PAASDAG 
 

Na de viering van paaszaterdag brandt buiten het paasvuur en wordt u allen van harte uitgenodigd om in  
zaal 5 onder het genot van koffie, thee en limonade met wat lekkers, elkaar een zalig Pasen toe te 
wensen 
  
Eerste paasdag, gaat monseigneur T. Hoogenboom uit Utrecht voor in de eucharistieviering van 9.00 uur 
en de cantorij zingt.  
Van harte welkom. 
  

De locatieraad en pastoraatsgroep wensen u een zalig Pasen toe. 
 
 

PALMZONDAG; VIERING OM VEEL TE VIEREN 
 

Komende zondag 24 maart is het Palmzondag.  
We  nodigen u van harte uit om dit samen met ons te vieren. Niet alleen zal er stilgestaan worden bij 
Palmpasen.  
Tijdens deze viering zal ook de presentatie van de eerste communicanten zijn.  
Neave van den Bosch, Wiktor Dalidowicz, Thijs Akkermans, Nadine Slezak, Liliane Drzewiecka, Liliane 
Grzesik, Dawid Bazan en Jorn Oud stellen zich graag aan u voor.  
Zoals u gewend bent binnen onze Geloofsgemeenschap zullen ze dit doen aan de hand van een 
versierde doos. Deze doos zal nadien bij de voordeur gezet worden en blijven staan tot de Eerste 
Communie. U wordt van harte uitgenodigd om voor de kinderen een wensje of kaartje met boodschap in 
de doos te doen.  
En om alvast in de agenda te zetten; zondag 9 juni om 10.00 uur is de Eerste Communieviering! 
Naast de presentatie van de Eerste Communicanten zal tijdens de viering Pleun van Stee, dochter van 
Frans van Stee en Carianne Kol, gedoopt worden. 
Kortom een viering om veel te vieren. 
 

Bij deze nodigen we speciaal de kinderen uit om thuis een Palmpaasstok te maken en deze mee te 

nemen naar de kerk. 
 

Hoe doe je dat ook alweer?? 

Materialen: - 2 latten of rechte takken van 40 en 60 à 70 cm lang 

 - touw of metaaldraad 

 - Stroken gekleurd crêpepapier 

- Plakband 

- Rozijnen of krenten 

- Draad en naald 

- Pinda's in de dop 

- Citroen of sinaasappel of mandarijn 

- Een ei (echt of chocolade) 

- Broodhaantje 

- Snoepjes 

Zo doe je het (het Palmtakje krijg je in de kerk) 

Fixeer het kruispunt van de takken of latten met touw of 

metaaldraad. 

Versier het kruis met crêpepapier. Rijg van dertig pinda's een 

slinger. Rijg ook een ketting van de rozijnen of de krenten. 

Versier het kruis met de verschillende onderdelen.  

           Zet het broodhaantje er tot slot bovenop.   2 



De betekenis van de versiering: 

+ Het palmtakje doet ons denken aan de intocht in Jeruzalem (Palmzondag)  

+ Brood van het haantje: Jezus verdeelt brood bij het laatste avondmaal (Witte Donderdag) 

+ De haan herinnert ons aan de haan die kraaide nadat Petrus drie keer had gezegd dat hij 

 Jezus niet kende (Goede Vrijdag) 

+ Het kruis doet ons denken aan het kruis waaraan Jezus stierf (Goede Vrijdag)  

+ De eieren zijn het symbool van de steen die voor het graf werd weggerold en als teken van 

 nieuw leven (Paaszondag) 
 

Verder: 

* Slingers met ronde vormen die symbool staan voor de kringloop van het leven  

  (geboren worden / sterven / opstaan na de dood) 

* Een slinger met 12 ongepelde pinda’s als symbool voor de twaalf apostelen  

* 30 rozijntjes aan een slinger als symbool voor de 30 muntstukken die Judas betaald  kreeg 

 voor het verraden van Jezus. 

* Versiering met gele strikken of bloemen als symbool voor de lente, hoop en vertrouwen in 

 wat komt. 

* Mandarijntjes als symbool voor de spons met water en azijn die Jezus te drinken kreeg 

 toen Hij aan het kruis hing 

* Lekkere snoepjes om te vieren dat het feest is: Jezus staat op uit de dood.  
 

HET TRIDUÜM 
 

Het triduüm is een  driedaagse periode van gebed en bezinning rondom de paascyclus:  

Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag. 
 

Witte Donderdag is de start van het paas triduüm.  

Op deze donderdag  horen we over de uittocht van een volk op weg naar vrijheid, maar ook van Jezus die 

op de knieën gaat om de voeten van zijn vrienden te wassen. Discriminerende verhoudingen van heer en 

knecht, van aanliggen en bedienen vallen hier weg.  

Wij worden van harte uitgenodigd om hiervan deelgenoot te zijn. 

Vanavond herinneren we ons ook hoe Jezus leerde om te breken en te delen.  

“Als jullie samen eten om aan Mij te denken, weet dan dat Ik aanwezig ben.” 

Tot slot raken we even aan de dag van het kruis, de aanloop ernaar toe, de laatste moeilijke uren van 

Jezus. 
 

Goede Vrijdag  
In de dagkerk is er om drie uur ‘s middags (de officiële tijd van Jezus’ dood) een kruiswegviering, waarbij 
we langs de staties van de kruisweg worden geleid. 
Dit jaar vieren wij de avondviering van Goede Vrijdag samen met de Protestantse Gemeente. De viering 
is voorbereid door leden van de groep Bijzondere Ontmoetingen en dominee Gerda Lubbersen. 
In deze Bijzondere Ontmoeting staan we stil bij de dramatische gebeurtenissen na het laatste avondmaal 
op Witte Donderdag.  
In gedachten gaan we de weg die Hij ging. Met beelden, woorden uit het evangelie en bijpassende 
muziekfragmenten markeren we de gebeurtenissen. We staan letterlijk stil bij: Jezus’ gebed in de Hof van 
Getsemané, Judas’ kus, de verloochening door Petrus, de foltering en veroordeling door Pilatus en zijn 
weg naar Golgotha, de hulp van Simon van Cirene, de kruisiging. Aan het kruis genageld bidt Jezus 
:”Vader vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen.” Terwijl de soldaten dobbelen om zijn kleed.  
Met de woorden :”Het is volbracht” sterft Hij.  
Aan het eind van de viering brengen we de ‘bloemenhulde’ bij het kruis en verlaten in stilte de kerkzaal.  
 

Paaswake 
Na de vastentijd, Palmzondag, Witte Donderdag en Goede Vrijdag vieren we op zaterdag de Paaswake 
Van oudsher zit de Paaswake bomvol van de symboliek, officieel mag de wake pas beginnen als het 
buiten donker is en begint met het aansteken van het vuur en vervolgens van het aansteken van de 
paaskaars. 
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Het licht van de paaskaars wordt aan ons doorgegeven aan de kaarsjes die ons zijn aangereikt. 
Dat het licht van Pasen over ons allen mag gaan schijnen en dat wij zo mogen ervaren dat Hij verrezen is 
voor ons. 
 

U wordt van harte uitgenodigd om samen met ons de Paaswake te vieren en na afloop elkaar een Zalig 
Pasen te wensen onder het genot van een kop koffie/thee 
 

OPROEP 
 

Voor het “streamteam” zijn we op zoek naar vrijwilligers die hierin willen “meedraaien”.   
Momenteel bestaat het team uit vier vrijwilligers maar dit zouden er meer mogen worden. 
Wat we doen; Voor afgesproken hoogtij- en bijzondere vieringen proberen we te streamen. Bij voorkeur in 
duo’s. Gedurende de viering proberen we een mooi beeld te vormen van de viering zodat deze ook op 
afstand meegevierd kan worden. Ongeveer komt dit neer op 1x per 6-8 weken. U kunt zich voorstellen dat 
bijvoorbeeld in de periode rondom de Goede Week we meer vieringen hebben die we graag zouden 
willen streamen. 
 

Heeft u vragen of wilt u een keer meekijken dan kan dat. U kunt dan contact opnemen met:  
Lazise Hillebregt hillebregt@yahoo.com of  Maaike Kolen maaike@familiekolen.nl 
 
 

EEN WONDERBAARLIJKE FILM, EEN TEKEN VAN LICHT. 
 

In Swifterbant werd op zaterdagavond 24 februari in De Hoeksteen de film “Ik 
Geloof” vertoont. Een bijzondere film met als uitgangspunt de woorden, die 
Jezus sprak na de vragen van Thomas en Filippus.  
Thomas vroeg: Heer, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg 
weten?  Jezus zei tegen hem: Ik ben de weg de waarheid en het leven. 
Niemand komt tot de Vader dan door Mij 
Als ook u Mij gekend had, zou u ook  de Vader gekend hebben. 
En van nu af kent u hem en heeft u Hem gezien. 
Filippus vroeg Hem: Heer, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. 
Jezus antwoordde: Gelooft gij niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is. 
De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar de Vader, die in 
Mij blijft, die doet de werken. Geloof Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in 
Mij is  en zo niet, geloof Mij dan om de werken zelf. Voorwaar, voorwaar Ik zeg u:                                                                 
Wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal ook hij doen en nog grotere dan 
deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader. En wat u ook vraagt in Mijn naam, Ik zal 
het doen opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. Indien u mij iets vraagt in 
mijn Naam, Ik zal het doen. 
De film opent met de bovenstaande woorden, die worden omgezet in een 
onvoorwaardelijk geloof van een 9 jarig jongetje Brian, die voor het eerst deze 
woorden leest. Hij komt er spontaan vooruit met een puur geloof in de krachten 

van Jezus. Er gebeuren, door het bidden van deze jongen tot Jezus, enige wonderen waarbij mensen 
genezen worden. Er ontstaat een groot tumult in zijn omgeving en dit werkt nadelig voor hem uit. Hij wordt 
van school gestuurd, zijn vader wordt ontslagen en ze worden hun huis uitgezet bovendien wordt hij 
ontvoerd door de maffia. Uiteindelijk komt het weer goed.  
 
Aan het einde van de film spreekt de pastoor de aanwezigen toe: Dit is een week van buitengewone 
bijzondere wonderen. God heeft ons laten zien, dat hij nog steeds werken doet, zoals Hij dat ook 2000 
jaar geleden deed. Nog steeds verricht Hij wonderen. 
Hij wil, dat we geloven, dat wonderen bestaan, maar bovenal wil Hij, dat we in Hem geloven. Het grootste 
wonder in ons leven is om Jezus te leren kennen als onze Heer en Verlosser.  
Verlost van de slavernij en de dood en Hij belooft ons het eeuwig leven.  
Christus is onze Verlosser. Hij stierf voor ons is weer herrezen.  
Als wij in Hem geloven en onze zonden berouwen, worden we herboren en verlost.  
Voor hen, die Hem kennen, Hij staat voor de deur. 
Hij klopt op de deur en zegt:  
Ik zal bij hen binnen komen en met hen zijn.  
Alstublieft, laat Hem binnen, leer Hem kennen.  
Als u een persoonlijke relatie met Hem wilt, bid dan met me mee: 
Heer Jezus, dank U dat U aan het kruis gestorven bent.  
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Dank U, dat U Uw bloed gegeven hebt voor mijn zonden.  
Ik keer mij af van mijn zonden, komt U in mijn leven  
en wees mijn Heer en Verlosser en mijn Vriend.  
Ik kies ervoor U te volgen.  
Vanaf dit ogenblik, kies ik ervoor U te volgen Jezus en in Jezus naam bid ik. 
Amen 
Daarna doet hij een oproep: 
Ik ben niet zo van het sm-essen, dat schijnt iedereen te doen behalve ik. 
 Pak uw mobiele telefoon als je er eentje hebt, sm-es aan iemand   
          

de twee eenvoudige 
woorden: “Ik  Geloof” 
Als u dit doet kiest u partij 
voor Jezus. Doet u dat, nu 
het nog kan. 
En nu zingt de jongen Brian 
met dit prachtige koor het 
slotlied “Ik  Geloof”.  
 
De Heer zegene u en 
behoede u, de Heer doet zij 
aangezicht over u lichten en 
zij u genadig. 
Tijdens het vertonen van de film, in het pikkedonker, ging precies boven 
de beamer de noodverlichtingslamp aan op het moment van de oproep 

van de pastor om de mobieltjes te pakken om “Ik Geloof” in te tikken en ging weer uit na de laatste 
woorden van de pastoor. Dit terwijl er verder niemand in het gebouw was en de buitendeur op slot zat! 
Twintig mensen in de filmzaal waren hier getuige van. 
Een teken: Het Licht is bij ons? Iedereen in de zaal was totaal verbluft. WONDERbaarlijk! 
 
 

JONGERENREIS NAAR TAIZÉ 
 

WIE? De reis is voor jongeren van 16-35 jaar.  

WAAR? We gaan met de bus vanaf Utrecht naar Taizé en komen ook weer in Utrecht terug. WANNEER? 

Van zondag 28 april tot en met zondag 5 mei.  

HOEVEEL? €225.  

 

WAT IS TAIZÉ?  

De Gemeenschap van Taizé is een in de jaren veertig van de 20ste eeuw gestichte oecumenische 

broedergemeenschap, toegewijd aan gebed en vrede.  

De Gemeenschap van Taizé (Communauté de Taizé) bestaat uit celibataire broeders die worden geleid 

door een prior. Hun spiritualiteit staat in het teken van de Zaligsprekingen van Jezus en van de eenheid 

onder de christenen. Oorspronkelijk konden alleen protestantse mannen toetreden. In 1968 werd echter 

de eerste rooms-katholieke broeder in de gemeenschap opgenomen.  

Het hele jaar door (maar vooral rond Pasen en in de zomer) komen duizenden jongeren van verschillende 

nationaliteiten naar Taizé voor ontmoeting en bezinning.  

De gemeenschap van Taizé telt een honderdtal broeders, katholiek en van verschillende protestantse 

afkomst, uit bijna dertig landen. Alleen al door haar bestaan is de gemeenschap een ‘gelijkenis van 

gemeenschap’, een concreet teken van verzoening tussen verdeelde christenen en gescheiden volken.  

De broedergemeenschap leeft slechts van haar werk. Ze aanvaardt voor zichzelf geen enkele gift. 

Persoonlijke erfenissen van broeders worden ook niet aanvaard, maar de gemeenschap schenkt ze aan 

hele arme mensen. In de loop der jaren zijn jongeren in steeds grotere aantallen naar Taizé gekomen. Ze 

komen uit alle werelddelen en nemen deel aan de wekelijkse ontmoetingen. 
Via deze link vind je flyer en aanmeldformulier: https://www.jongaartsbisdom.nl/jongerenreis-naar-taize/ 
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UITLEG GEZAMENLIJKE VIERINGEN   RVK 
 
In een overleg tussen Moderamen en Locatieraad is vorig jaar aan de Raad van Kerken gevraagd een 
beschrijving van de verschillende soorten gezamenlijke vieringen te maken. De uitleg van de 
verschillende vieringen vindt u hieronder. 
 

Raad van Kerken viering: 
Oecumenische viering volgens richtlijnen/liturgie van de landelijke Raad van Kerken. 
In deze vieringen proberen we een evenwichtige mix te maken tussen de Protestantse en de Katholieke 
tradities. Er zal in deze vieringen geen communie of avondmaal zijn, omdat dit niet in de uitgangspunten 
van de landelijke Raad van Kerken past. Deze vieringen vinden 4 keer per jaar plaats, afwisselend in de 
Protestantse of Katholieke kerkzaal. Ook wordt afwisselend een voorganger met Katholieke of 
Protestantse achtergrond uitgenodigd.  
 
Gluren bij de buren: 
In deze viering komt de ene geloofsgemeenschap op bezoek bij de andere. De geloofsgemeenschap die 
gastheer/gastvrouw is viert die dag zoals men gewoon is. De bezoekende geloofsgemeenschap wordt 
uitgenodigd mee te vieren op die wijze en mag aan de rituelen meedoen, als men zich daar goed bij voelt. 
Deze vieringen worden per jaar ingepland. 
 
Gezamenlijke viering 
Voorbeelden hiervan zijn de Startzondag, tentviering en de Vastenmeditatievieringen. Daarnaast worden 
er jaarlijks nog 2 vieringen voorbereid door een “team” van voorgangers uit beide 
geloofsgemeenschappen. 
Deze worden per jaar ingepland. De voorgangers zijn vrij de viering in te richten zoals men passend vindt 
bij het thema. Deze viering kan evt. ook een Avondmaal of Woord- en Communieviering zijn en de 
aanwezigen worden uitgenodigd hieraan mee te doen. 
 
 

HERBRONNING:  
 

 
Het weer verandert, de lente is al voelbaar en in de komende maanden gaan we op 
weg naar de zomer. 
Maar niet zonder nog enkele prachtige avonden waarin we ons extra kunnen 
opladen: 
 
 

 

 

 19. Onderweg met Psalmen in de Veertigdagentijd 

 

Veertigdagentijd, Vastentijd is al begonnen. 

Een tijd van bezinning, stilte en gebed. Bij uitstek een tijd om uit te zien naar 

een andere horizon.  

 

Psalmen kunnen daarbij een leidraad zijn, een houvast. 

Er is nog 1 avond te gaan: 

 

Datum woensdag 27 maart 2024 van 19:00 tot 19:45 uur 

Plaats: Kapel van de Petruskerk te Lelystad  
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 Extra avond met Stijn Fens  op woensdag 10 april 2024 

In een samenwerking tussen de Geloofsproeverij0320 van de 

Protestantse gemeente Lelystad nodigen we u uit voor een 

boeiende lezing over de Oecumene in Nederland en de 

invloed van de Paus als geestelijk leider van de Rooms-

Katholieke kerk op onderwerpen die ons als gelovigen raken, 

zoals behoud van de schepping, het verbeteren van de 

levensomstandigheden van de zwaksten en het welzijn van 

de generaties die na ons komen. 

 

Stijn Fens is journalist en pauskenner. Sinds 2015 is hij redacteur geestelijk leven bij dagblad Trouw. Een 

tekst die hem in het bijzonder inspireert komt uit Mattheüs 25 waar de conclusie is: ‘alles wat jullie gedaan 

hebben voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan’. 

 

Datum en tijd: woensdag 10 april 2024 van 20:00 tot 21:45 uur, inloop vanaf 19:30 

Plaats: Ontmoetingskerk, Schor 4, Lelystad. (P-plaats ligt aan de Geul)   

 

22. Film in de kerk:  ‘A MAN CALLED OTTO’ 

 

A Man Called Otto' is gebaseerd op de komische en ontroerende New York 

Times-bestseller en vertelt het verhaal van Otto Anderson (Tom Hanks), een 

norse weduwnaar met vastgeroeste gewoonten. Wanneer er een druk jong 

gezin naast hem komt wonen, krijgt hij te maken met de goedgebekte en 

hoogzwangere Marisol. Uiteindelijk ontstaat er een wonderlijke vriendschap 

die Otto’s leven op zijn kop zet. 

 

Datum: dinsdag 16 april 2024 van 19:30 uur 

Plaats: Petruskerk te Lelystad  

Opgave: secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl of tel. 0320-250010 

 

 

 

23. de Meditatieve Gregoriaanse Pax Christi avond  

Drie uur van niet geleide meditatie met op de achtergrond Gregoriaanse 

muziek. En dat in een sacrale sfeer met veel wierook en kaarslicht. U bent 

van harte welkom! 

 

Datum: zaterdag 20 april 2024 van 19:00 tot 22:00 uur in de Petruskerk te 

Lelystad  

 

 

24.  De Torenkamergesprekken IV: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest! 

 
In het komende seizoen 2023-2024 vinden er, op maandagavond, weer drie 
Torenkamergesprekken plaats. Het thema is ‘Vader, in uw handen beveel ik 
mijn geest!’. Wat er zoal ter sprake komt: de overgave van je eigen leven of dat 
van een ander aan wie of wat dan ook. 
 
Datums: maandag 6/5, 13/5 en 20/5/2024. 
Plaats/tijdstip: Torenkamer Petruskerk  Lelystad van 20.00 – 22.00 uur 
Opgave en info: Adri Appelman a.j.w.appelman@treavalon.nl 
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FIETSTOCHT MET EXCURSIE OP ZATERDAG 25 MEI:    
 
Vooraankondiging 
Taakgroep Vorming & Toerusting van de Prot. Gem. Swifterbant organiseert op zaterdag 25 mei een 
fietstocht met excursie.  
Leden van GGW zijn van harte uitgenodigd om mee te doen aan deze activiteit.  
We starten om 9.30 uur met koffie/thee in de Hoeksteen om vervolgens aan de fietstocht te beginnen.  
 
Halverwege onderbreken we de tocht voor een rondleiding en nuttigen we ons meegebrachte 
lunchpakket.  
 
T.z.t. opgave voor 21 mei bij Riek Zwart: zwartriek@solcon.nl 
  
Schrijf de datum alvast in uw agenda, meer informatie over de fietstocht en rondleiding volgt! 
 
 

BELANGRIJKE INFORMATIE 
 
Bij overlijden: 

neem contact op met mw. M. Vette (0321) - 32 20 62 of 06-386.353.93, of e-mail w.vette@outlook.com  

b.g.g. mw. M. Kemps (0321) – 32 29 15 of 06-831.185.68 of e-mail mimkemps@solcon.nl  

b.g.g. mw. J. Jacob (0321) – 32 22 12.  
 

Voor huisbezoek of communie aan huis: 

neem contact op met mw. J. Jacob (0321) 32 22 12 

 

Locatieraad: 
Naam Functie Woonadres Tel.nr. E-mailadres 
 
Lasize Hillebregt voorzitter Kampweg 28 06-20 07 65 34 hillebregt@yahoo.com  
 
Ben Meijer secretaris Wapenschild 45 (0321) 32 20 82  
    secretariaat.willibrord@parochienorbertus.nl 
 
Jack Musters budgethouder Kampweg 10 (0321) 32 32 07  jack.musters@kpnmail.nl 
 
Overige informatie vindt u op de website http://www.rkparochiewillibrord.nl  
 
 

INLEVERTERMIJN 
 

De volgende Nieuwsbrief komt in de week voor zondag 21 april uit en loopt t/m zondag 26 mei.  
Kopij hiervoor moet uiterlijk zaterdag 13 april binnen zijn.  
De kopij kunt u sturen naar Jaap Bottenberg, Kamperfoelielaan 31, e-mail: jaapbottenberg@ziggo.nl 
 
Als u de Nieuwsbrief in het vervolg via e-mail wilt ontvangen, geef dan uw e-mailadres door aan  
de heer J. Musters. Zijn e-mailadres is: jack.musters@kpnmail.nl  
 
Ook staat de Nieuwsbrief op de website. Het adres: www.rkparochiewillibrord.nl  
 
Een aantal papieren exemplaren wordt bij mensen die niet over een e-mailadres beschikken, aan huis 
bezorgd.  
 

DE OVERSTEEK  
 

De eerstkomende Oversteek (nr. 16-5), komt 8 mei uit. Thema: Hemelvaart/Pinksteren. 
Kopij voor deze Oversteek kunt u tot uiterlijk zaterdag 20 april aanleveren bij Jaap Bottenberg, 
Kamperfoelielaan 31, e-mail: jaapbottenberg@ziggo.nl   
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Geachte lezer, 

De Heilige Bernadette Soubirous komt naar Nederland. Een schrijn met haar reliek (een stuk van het 
gebeente) komt in april vanuit Lourdes naar Nederland en maakt een rondgang door alle zeven 
Nederlandse bisdommen. 

Van 16 t/m 20 april is de schrijn in het Aartsbisdom Utrecht: eerst in de Broederenkerk te Deventer en 
daarna in de St. Catharinakathedraal in Utrecht. 

 Hieronder vindt u de hyperlinks naar het programma voor beide locaties (onder voorbehoud van 
eventuele wijzigingen; vanwege de omvang van de bestanden zijn deze niet als bijlagen bijgevoegd). 

Wilt u deze informatie (laten) verspreiden in uw parochies, bijvoorbeeld door het te plaatsen op de 
website van de parochie en/of op te nemen in de digitale Nieuwsbrief? Alvast hartelijk dank voor uw 
medewerking! 

NB Op korte termijn komt er ook een landelijke website over de rondgang van de reliekschrijn door 
Nederland. Wanneer het zover is, zullen wij dat uiteraard zo snel mogelijk melden 
op www.aartsbisdom.nl – houdt u onze website dus in de gaten voor de laatste updates! 

 Overzicht programma in Deventer en Utrecht, zoals ook opgenomen in het maartnummer van 
bisdomblad ‘Op Tocht’ (verschijnt deze week) 

• Nieuwsbrief met informatie over (aanmelden voor) het programma in Deventer 

• Diezelfde nieuwsbrief, maar dan als 2 .PNG-bestanden voor gebruik op bijvoorbeeld sociale media: klik 
hier voor pagina 1, klik hier voor pagina 2 

  
Met vriendelijke groet, 
Roland Enthoven 
Hoofd Communicatie 
Aartsbisdom Utrecht. 
 
 
Gisteren ontving u onderstaande digitale mailing m.b.t. de komst van de reliekschrijn van de  

H. Bernadette naar Nederland.  

Daarin kondigden we ook een landelijke website aan. 

Deze is vandaag ‘live’ gegaan, u vindt de website hier: www.missionsndlourdes.com/nl. 

Neem vooral een kijkje en neem de link s.v.p. ook op in uw communicatie over de komst van de 

reliekschrijn! 

 
 

Op de volgende bladzij staat het programma. 
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Reliekschrijn Bernadette in Deventer en Utrecht  
 

De heilige Bernadette Soubirous komt in april van Lourdes naar 
Nederland (zie ook ‘Op Tocht’ nr. 2, blz. 7). Een bijzondere 
schrijn met haar reliek (een stuk van het gebeente) maakt een 
rondgang door alle zeven Nederlandse bisdommen, deze start 
op Tweede Paasdag (1 april) in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek 
in Maastricht en eindigt op zondag 28 april in de Sint-
Janskathedraal in Den Bosch. Van 16- 18 april is het 
reliekschrijn in Deventer en van 18-20 april in Utrecht. Hieronder 
het programma voor beide kerken, onder voorbehoud van 
eventuele wijzigingen 
 
 

 
16-18 april: Broederenkerk  
Broederenstraat 18 te Deventer 
De Broederenkerk is op 16 en 17 april tot 
22.00 uur 
 open voor verering en gebed 
 
Dinsdag 16 april 
17.30 uur Aankomst van de relieken bij de  
Broederenkerk 
19.00 uur Eucharistieviering met mgr. H.W. 
Woorts  
en concelebranten 
Aansluitend Lichtprocessie door de  
binnenstad van Deventer 
 
Woensdag 17 april 
08.00 uur Morgengebed 
09.30 uur Rozenkransgebed 
10.00 uur Eucharistieviering met vicaris  
J.G.M. Pauw en concelebranten 
Aansluitend handoplegging 
14.00 uur Weg van het Licht met speciaal  
kinderprogramma 
15.00 uur Weg van het Licht met speciaal  
kinderprogramma 
16.00 uur Weg van het Licht met speciaal  
kinderprogramma 
19.00 uur Taizéviering 
20.00 uur Film: ‘Je m’appelle Bernadette’ 
 
Donderdag 18 april 
08.00 uur Morgengebed 
09.30 uur Rozenkransgebed 
10.30 uur Film: ‘Je m’appelle Bernadette’ 
14.00 uur Eucharistieviering met vicaris  
R.G.W. Cornelissen en concelebranten 
Aansluitend worden de relieken  
overgebracht naar de St. Catharinakathedraal 
in Utrecht 
18-20 april: St. Catharinakathedraal 
Lange Nieuwstraat 36 te Utrecht 

 
Donderdag 18 april 
17.30 uur Aankomst Reliekschrijn St. 
Catherinakathedraal Utrecht 
19.00-20.30 uur Eucharistieviering met kleine  
plechtigheid ontvangst van het  
Reliekschrijn met hoofdcelebrant  
rector P. Kuipers 
 
Vrijdag 19 april 
08.00 uur Lezingendienst / Lauden rondom  
Reliekschrijn 
11.00 uur Rozenkransgebed 
15.00 uur Kruisweg 
17.00 uur Vespers met aansluitend 
mogelijkheid  
voor stille aanbidding en biecht 
19.00 uur Eucharistieviering - Liturgie van  
het water (mogelijkheid Lourdeswater  
te ontvangen en stukje rots aan te  
raken/bezichtigen) met hoofdcelebrant  
Willem Jacobus kardinaal Eijk 
20.15-21.30 uur Voordracht eerste deel brief 
Bernadette  
met aansluitend lichtprocessie door de  
kerk en mogelijkheid tot nabidden in  
stilte 
 
Zaterdag 20 april 2024 
08.00 uur Lezingendienst / Lauden rondom  
Reliekschrijn 
09.30 uur Rozenkransgebed 
12.00-13.00 uur Verering / stille aanbidding  
Reliekschrijn met biechtgelegenheid 
13.30 uur Pontificale Eucharistieviering van het  
vertrek van het Reliekschrijn met 
hoofdcelebrant mgr. H.W. Woorts 
16.00 uur Vertrek Reliekschrijn St. 
Catherinakathedraal Utrecht 
 
 

 
 


