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Nieuwsbrief voor de  periode van 21 januari t/m 25 februari 2024 
 

VIERINGENROOSTER
 
Zondag 21 jan. 3de zondag door het jaar 
10.00 uur Viering Raad van Kerken 
Livestream ggW Voorg.: Ds. Gerda Lubbersen 
 Koster: Tinus Jacob  
 
Vrijdag 26 jan. Eucharistieviering  
10.00 uur Voorg.: Jaap Scholten 
 Koster: Dook Musters  
 
Zaterd. 27 jan. Filmavond 
20.00 uur (Inloop 19.30 uur) 
 Org.: Frans van ’t Hul  
 Koster: Vincent Hindle 
 
Zondag 28 jan. GEEN VIERING 
 
Zondag 4 febr. 5e zondag d.h.j. 
9.00 uur Eucharistieviering  
 Voorg.: Jaap Scholten 
 Lector: Greet van ’t Hul 
 Koor: Cantorij 
 Koster: David v.d. Schans  
 
Zondag 11 febr. 6e zondag d.h.j. 
9.00 uur Woord- en Communieviering 
 Voorg.: diaken Léon Evers  
 Lector: Antoinet de Winter 
 Koor: Cantorij 
 Koster: Tinus Jacob 
 
 
 
 

Woensd. 14 febr. Aswoensdag 
19.30 uur Woord- en Gebedsviering 
Livestream ggW PGS-leden te gast. 
 Voorg.: Marian Plasschaert en 
  José Jacob  
 Koor: Cantorij 
 Koster: Dook Musters  
 
Zondag 18 febr. 1ste zondag v.d. veertigdagentijd  
10.00 uur Woord- en Communieviering 
 Voorg.: Marian v.d. Berg  
 Lector: Mirjam Kemps  
 Koor: Cantorij 
 Koster: Vincent Hindle  
 
Dond.d. 22 febr. 1ste Vastenmeditatie  
19.30 uur Oecumenische Viering 
 Voorg.: VEP en PGs 
 Samenzang 
 Koster: Vincent Hindle  
 
Vrijdag 23 febr.. Eucharistieviering  
10.00 uur Voorg.: Jaap Scholten 
 Koster: Koster: David v.d. Schans  
 
Zaterd. 24 febr. Filmavond 
20.00 uur (Inloop 19.30 uur) 
 Org.: Frans van ’t Hul  
 Koster: Koster: David v.d. Schans  
 
Zondag 25 febr. GEEN VIERING 
 
 

BLOEMENVERSIERING VAN DE KERK  
 
- 21 jan. t/m 4 febr.: Ina Hindle en Mirjam de Clerck 

- 11 febr. t/m 25 febr.; Riet Meijer en Jacqueline Zonderkand.  
 
 

INTERNET (LIVESTREAM) UITZENDING VANUIT DE KERK 
 

Vieringen met “livestream” rood onderlijnd kunt u via onderstaand schema op internet vinden. 

• U gaat naar internet en kiest www.kerkdienstgemist.nl 

• U klikt op de provincie Flevoland, of typt Flevoland in de zoekbalk, 

• U scrolt naar Swifterbant en klikt op Swifterbant, 

• U ziet dan de vieringen die in Swifterbant worden uitgezonden, ggW en PGS, 

• U klikt op de button  “ggW” van onze geloofsgemeenschap Willibrord of 
   U klikt op de button  “PGS” van Protestantse Gemeenschap Swifterbant, 

• U kiest de betreffende viering en klikt hierop, 

• U ziet dan het beeld van de kerk met middenin een groen rondje met witte pijl, 

• Als u daarop klikt begint de uitzending.  
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FAMILIEBERICHTEN 
 

Overleden: 

- 15 december: mevr. Ria (Maria Catharina) van de Wiel – Juurlink, Het Wapenschild 47. Zij is 86 jaar  

   geworden.  
 

 

ZINGENDE JEUGD IS SLIMMER! 
 

Op zondag 28 januari a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht 
een studie- en ontmoetingsdag voor kinder-, tiener-  en gezinskoren met als thema “Samen zingen is 
beter”. 
Kinderen zingen graag, veelvuldig en zonder al te veel schroom. Dit gebeurt thuis, op school en ook in de 
kerk. En wat sport is voor het lichaam, is zingen voor het brein.  Nieuw voor deze dag is dat tiener- en 
gezinskoren ook van harte worden uitgenodigd om deel te nemen. 
                       

De studie- en ontmoetingsdag wordt gehouden in de kloosterkerk Zusters van Denekamp, adres 
Gravenallee 30, 7591 PE Denekamp. De dag begint om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur), en zal naar 
schatting duren tot 15.00 uur. 
 

Voor aanmelding en nadere informatie kunt u terecht bij cursuscoördinator Marcus de Haard, Maliebaan 
40, 3581 CR Utrecht. Tel: 06-49957318. E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl  
 

  
FILM DE BRIEF (The Letter) op ZATERDAGAVOND 
28 januari om acht uur, inloop half acht.  
 

Vier gewone mensen krijgen een brief van de paus om hun verhaal te 

doen over de klimaatverandering op hun leefomgeving. Uit Senegal, 

het Amazonegebied, India en  Hawaï. Met spectaculaire beelden geven 

ze oplossingen van de armen, de inheemse bevolking, de jeugd en de natuur. 

In Rome vinden buitengewone ervaringen plaats. Krachtige ontroerende persoonlijke verhalen, 
over de crisis  van onze planeet en de tol die deze eist van natuur en mensen. 
 
De paus zegt: ook jij draagt zorg voor onze planeet. 
 
Gratis toegang inclusief hapjes, drankjes voor eigen rekening 
 
Van harte uitgenodigd, Team Cinema Willibrord. 
 

MISDIENAARS. 
 
Na een oproep in deze nieuwsbrief en via golfbewegingen van KBS 
de Golfslag hebben er zich 3 jongens aangemeld die als 
misdienaars tijdens de Heilige Eucharistie Vieringen aanwezig 
zullen zijn en zullen helpen. Micha, Timo en Dawid. 
Wat ontzettend leuk dat we jullie gaan zien tijdens de vieringen. 
 
Om de jongens een beetje voor te bereiden heeft Pastor Jaap 
Scholten op een zaterdagmiddag uitleg gegeven in de kerk. Er werd 

geoefend met het lopen met de kaarsen en waar ze mogen komen te staan. Ook in welke volgorde de 
tafel gedekt wordt en alles aangegeven mag worden. Kortom, volop informatie.  
De volgende ochtend heeft Dawid het spits afgebeten. En wat ging dat goed! 
 
Tijdens de komende Eucharistie Vieringen in Swifterbant zult u de jongens vast een keer zien. 
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HERINNERINGEN AAN RIA VAN DE WIEL-JUURLINK 
 

Geboren 17 juni 1937 overleden 15 december 2023 

Ondanks de Parkinson, die Ria steeds meer  

beperkingen oplegde, was ze dapper en bleef ze 

doortastend. Zo zagen we haar op 5 november voor het 

laatst in onze kerk bij die prachtige oecumenische 

viering. Ze genoot en sprak (ondanks dat het haar veel 

moeite kostte) met veel mensen. 

Bij Prediker vonden we aanknopingspunten om het 
leven van Ria te duiden. Hoe je het leven kunt 
omarmen, maar het uiteindelijk ook weer los mag laten. 
We lazen over de eeuwige voortgang van nemen en 
geven, de eb en vloed van het dagelijkse leven, 

 

Vele jaren waren Ria en Kees betrokken bij de kerkelijke uitwisseling met een partnergemeente in Bad 

Elster. Eén maal per jaar reisden leden van de protestantse en katholieke gemeenschap in Swifterbant 

daar naar toe. Het was een lange  reis, maar Kees en Ria gingen trouw mee en waren als een opa en 

oma voor de jongeren die meereisden. Dichtbij huis kun je vieren, maar ook over de grenzen van je eigen 

identiteit heen. Katholiek, Protestant, Luthers: Geloven wij niet allemaal in één God? 

 

Een van de kleinzoons schreef dit mooie gedicht voor zijn oma: 

 

Een mens was zij uit de zeeklei 

geboren op vers land vol leven, 

genaamd naar Koningin van Vrede 

om deze boodschap door te geven. 

 

Op de zeebodem bleef het thuis 

Van Emmeloord tot Flevoland 

werd een nieuwe generatie 

gesticht in polders Swifterbant. 

 

Nederlands of Iraaks vervreemd, 

Rooms-katholiek of protestants, 

hond in de tuin of plant der bos 

naastenliefde is intrinsiek 

 

Een wijze raad, wiedende hand, 

rug gebogen onder een last; 

Dronten houdt haar ereburger 

na donderdag voor eeuwig vast.  

 

Aan de stam der Wielen stond zij, 

drukke vergaarder, snel ten steun  

een dame met rode baret 

met een wandelstok als aanleun. 

 

Na lange strijd tegen rilling 

door ziekte niet meer op de been 

omringd door haar meest dierbaren, 

op Wapenschild ging goedheid heen.

Ria was een verbindende,  zeer betrokken en vooral alerte vrouw. Met altijd oog voor klein en kwetsbaar.  

Zo mogen wij haar ons herinneren, maar zo gaan wij haar ook missen. 

 

Paul Crijns en Hennie van der Schans. 

 

RIA IS NIET MEER 
 
Zij kwam met man vanuit Wieringermeer en N.O.P. met jong gezin Ria was nog maar ruwe diamant 
Door”Elderslief” en mij liefdevol ontloken en met de jonge pioniersbuurt in moederheil beland 
 
Ruim 60 jaar met mij, lieve kind'ren, personeel en trouwe klanten, en veel lieve mensen in gedacht 
Heeft zij, bescheiden en innemend onopvallend ingetogen toch vastberaden veel op gang gebracht 
 
De samenleving van het dorp, verbonden kerk-zijn en begaan met gekwetste medemens 
voldeed zij met ziele-adel en onbevangenheid als ware Cogitans en kende zij geen ondergrens 
 
Nooit heeft een ziek-zijn haar belaagd edoch Parkinsonnisme vrat aan haar levensdoel in 't verschiet 
In verwachte zieletogen, leed verdriet en hulpepijn teerde zij ontkracht in smart haar drijf teniet. 
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Veel heeft zij ieder nagelaten, in subtiele kleinigheden van mens/natuur, in sober levenslicht geënt 
Wars van elk onheus geweld en onderscheidenheid te leven in verbondenheid is ons alom ingeprent 
 
In haar lange sterven schoonden tranen hetgeen niet goed of onbedoeld en lang was vastgegroeid 
Wederzijds verschoond en in zang verwijlen en licht'lijk ontladen en tevreden van ons weggevloeid 
 
Gedragen in PGS en GG Willibrord om de toren-vissekop in geloof bijeen vergaard 
Waar Ria (corpus phaedra), met bloemenkrans omgeven door ieder Ria's vurig hart bewaart. 
 
Nu, van een gelukkig, vol en rijk omvattend liefdesleven met Elderslief en lieve kinderen ontheven, 
Rest mij weer eigenheid te vinden en de informele engelen te bedanken voor hun innig meebeleven 
 
Orpheus in mij, hoort de wee-smart van Euridice en ik, neuriet troostend voortaan troostende mee. 
 
Kees 
 

HERBRONNING:  
Het nieuwe jaar is al even bezig maar er is nog alle tijd om goede voornemens 

waar te maken, zoals het deelnemen aan een activiteit … 

De komende maanden biedt Herbronning nog een prachtig programma: 
 

 

17. Zin in ouder worden!  
Op 24 januari is er een impuls avond welke wordt gegeven door 

Marie-José Dusseldorp    met deze prikkelende titel. 

Een titel die je de wenkbrauwen doet fronsen, want: oud worden wil 

iedereen, maar oud zijn niet! 
 

Kun je zin vinden in ouder worden?  En wat is die zin in ouder worden 

dan? Ook in de bijbel is  informatie en inspiratie te ontdekken in het 

ouder worden.  

Na de inleiding gaan we aan de hand van vragen over het thema met elkaar in gesprek. 
 

Datum: woensdag 24 januari aanvang 20.00 uur Petruskerk, Lelystad 

Opgave: secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl of tel: 0320 250010 

 

18.  Film in de kerk: ‘De acht Bergen’ 
Pietro is een piekerende stadsjongen en Bruno een nuchter kind van de 

bergen, en toch sluiten de twee een vriendschap die een leven lang zal 

duren. Al zijn er onderweg wel veel pieken en dalen.  

Mooi melancholiek drama gebaseerd op de Italiaanse roman Le otto 

montagne van Paolo Cognetti. 
 

Datum: dinsdag 20 februari, aanvang 19.30 uur! Ludgeruskerk Dronten  

Opgave: secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl of tel. 0321-312456 
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19.  Onderweg met Psalmen in de Veertigdagentijd 
 

Veertigdagentijd, Vastentijd.  

Een tijd van bezinning, stilte en gebed. 

Bij uitstek een tijd om uit te zien naar een andere horizon.  
 

Psalmen kunnen daarbij een leidraad zijn, een houvast. 

En verwoorden wat een mens in zijn binnenste aan hoop en 

verwachting kan beleven in tijden van wanhoop en tijdens zijn 

zoektocht naar gerechtigheid, vrede en geluk. 

 

Data: woensdag 21, 28 februari en 6, 13, 20, 27 maart 2024 van 19:00 tot 19:45 uur 

Plaats: Kapel van de Petruskerk te Lelystad  

Opgave: herbronning@parochienorbertus.nl 

 

20.  Mannen en spiritualiteit ‘De Preek van de Leek’ 
 

Mensen uit allerlei sectoren werden gevraagd hun persoonlijk verhaal of een 

actueel thema te verbinden met een bijbelverhaal. 

 

Voor dit seizoen kiezen wij acht nieuwe preken uit dit boek. 

Het beloven weer boeiende gespreksavonden te worden. 

Nieuwe deelnemers aan deze gespreksgroep zijn van harte welkom. 

 

Data: op de dinsdagen 27/2, 12/3, 26/3 en 9/4/2024 van 20 - 22 uur 
Petruskerk Lelystad 
Opgave: secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl of tel. 0320-250010 

 

21.  De Mattheus Passie 
De Mattheuspassion vertelt over de laatste dagen van 

Jezus. Bach zette dit verhaal van verraad, veroordeling 

en liefde op muziek. 

In deze veertigdagentijd zal Tony Merkelbach met u 

naar deze bijzondere muziek luisteren en bekijken hoe 

Jan Rot met de oude teksten aan het werk is gegaan.  

Datum: woensdag 6 maart 2023 van 20.00 – 21.30 uur 

in de Petruskerk, Lelystad 

Opgave: secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl of tel. 0320-250010  

 
Mocht u de 1ste bijeenkomst van een serie hebben gemist, geen zorgen: geef u gerust op! 

Het programma is na te lezen op https://parochienorbertus.nl/cursussen 
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FILM:  ”IK GELOOF”  

OM 20.00 UUR ZATERDAG 24 februari 2024  

                                                        Inloop om 19.30 uur 

. 

 

 

 

                                                

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De toegang is gratis evenals bij de nazit geserveerde hapjes. De drankjes zijn voor eigen rekening. 

Iedereen van harte uitgenodigd,  Filmteam Willibrord.   
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Brian is een jonge maar zeer 

intelligente jongen die zich voor een 

schoolopdracht verdiept in pelgrims. 

Hij komt zelf uit een niet-christelijk 

gezin en zijn familie is er dan ook op 

tegen dat Brian steeds 

geïnteresseerder raakt in het 

Christelijke geloof. Het is voornamelijk 

zijn vader als zijnde een atheïst en TV 

nieuwspresentator, die hier tegen is.  

De film zal misschien in menige ogen als te christelijk 
overkomen. Het doel om je als gelovige “bij de les“ 
te houden wordt zo benadrukt. 

Durf je voor je geloof uit te komen? 

Word  je dan gezien als geloofsfanaat? 

Ga je aan de gang met je missionaire opdracht? 

Geloof je onvoorwaardelijk of heb je nog twijfels? 

Spreek je erover met je medegelovigen? 

Wat doet je geloofsgemeenschap actief hiermee? 

Genoeg stof om na te praten over je geloof, dat door 
ieder anders beleefd wordt.   

Hoe laat je ieder in zijn waarde?  
 
 

Sporadisch is de programmering van de robot niet 
perfect en ontstaan er hilarische situaties. Maar hoe 
is het om om te gaan met de perfecte partner, die 
meer dan correct is en nooit een fout maakt? 

En dus gaat Brian op zoek naar andere plekken, waar hij steun kan 

krijgen; en vindt deze bij de pastoor van de plaatselijke kerk en een  

 gewonde oud-marinier. Het pure en onschuldige geloof van de 9-jarige Brian brengt manifestaties van God's 

buitengewone krachten teweeg, die al snel het nieuws zullen halen. Het gezin staat onderdruk, zijn ouders 

worden ontslagen en ze worden het huis uitgezet en de emoties lopen hoog op. Op school is hij niet meer 

gewenst. Wanneer Brian wordt ontvoerd door de maffia, staat zijn gezin het grootste wonder tot nu toe te 

wachten. 

 

  IK GELOOF 

  NEDERLANDS ONDERTITELD 



                                                     2024   Leven in een veranderende wereld 

De vastenactie houdt zich dit jaar bezig met de gevolgen van de snel veranderende wereld,   vooral in de 
ontwikkelingslanden. Het uitgangspunt van de actie is dat iedereen ook in deze landen recht heeft  
om in de basisbehoeften te worden voorzien en goed kan leven: 

Als je goed wilt leven moet dit in een schoon milieu, niet in de vervuiling zitten; voldoende schoon water 

hebben; kleding passend bij het klimaat; gezond en gevarieerd eten. Een dak boven je hoofd; 

gezondheidszorg, die dichtbij is. Er moeten communicatiemiddelen en transportmogelijkheden zijn. Voldoende 

energie voor je huis en transport via zoveel mogelijk schone energie. Elk mens wil gevormd en geschoold 

worden, passend bij zijn talenten en wil van deze talenten leven en dienstbaar zijn aan de maatschappij. Er 

moet dan wel voldoende werk zijn. Een mens is een denkend wezen en wil binnen zijn cultuur mentaal, 

geestelijk, kunstzinnig en spiritueel in alle vrijheid gesteund worden en zich kunnen ontplooien. Respect voor 

elkaar en vrijheid van denken staan hierbij voorop. 

Heeft iedereen toegang tot deze zaken, dan zal het welzijn van de mensen toenemen. Echter in de 

veranderende wereld is dit, vooral in de ontwikkelingslanden, niet het geval. Het is vaak schrijnend en dit leidt 

tot onrechtvaardigheid, onderdrukking,  armoede, ondervoeding , ziekten, werkloosheid  en er ontstaat een 

onleefbare omgeving. Steeds vaker slaan mensen op de vlucht om betere omstandigheden voor zichzelf en 

hun gezin te verkrijgen. Kwalijk kun je ze dit niet nemen, zelf zou je dit ook doen. 

De gevolgen van de klimaatveranderingen zijn sterk voelbaar, ook in Europa en 

Nederland. In de zomer van 2023 teisterde een ongekende hittegolf Zuid-Europa 

- ook in Nederland werden warmterecords verbroken - steeg de temperatuur van 

het water in de Middellandse zee tot een recordhoogte, vielen rond het 

Gardameer hagelstenen zo groot als tennisballen en zijn er steeds vaker langere 

periodes zonder regen.  

De Vastenactie-campagne 2024 bekijkt hoe deze veranderingen de kwetsbare 

gemeenschappen beïnvloeden en wat oplossingen zijn. 
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We voelen ons het prettigst in temperaturen  van -3 tot +31 graden Celsius. Ongeveer 9% van de 

wereldbevolking valt hier buiten. Stijgt de temperatuur 2 graden zal dit 22 tot 39% van de wereldbevolking 

treffen. Meer gebieden dan nu worden onleefbaar in Afrika, India en Brazilië. 

Zimbabwe is één van sterkst getroffen landen. Orkaan Idaï eiste  daar veel 

levens op en liet een spoor van verwoesting achter. Tussen 2000 en 2019 

vonden er meer dan 11.000 extreme klimaatgebeurtenissen plaats, 475.000 

mensen verloren hun leven en er was een schade van € 2.5 miljard. Er waren 

ongeveer drie grote klimaatgebeurtenissen per twee dagen!  

De Vastenactie steunt Zimbabwe. Door o.a. extreme klimaatgebeurtenissen 

is het daar slecht gesteld: 63% van de bevolking van Zimbabwe (15 miljoen 

mensen) leeft onder de armoedegrens.   

Als voorbeeld wordt de situatie van Thandekile aangehaald. Door lage oogsten door 

droogte en hevige regen, gingen ze vaak zonder eten slapen. Na de dood van haar 

man had Thandekile  meer moeite om haar kinderen te geven wat ze nodig hadden: 

‘Mijn leven was de eerste periode nog moeilijker, ook financieel, omdat hij de 

kostwinner was. Ik was soms zo gespannen en zo ziek dat ik niet kon werken. Geld 

voor school, schooluniformen en basisbehoeften had ik niet. Haar  situatie is sterk 

verbeterd door het campagneproject van vastenactie. Dit project omvat: 

 

• vier waterpunten met pomp, zonnepanelen en opslagtanks 

• vier gemeenschappelijke tuinen 

• trainingen in traditionele en agro-ecologische landbouwtechnieken 

• 20 mensen worden getraind in het onderhouden en repareren van de 

      pompen 

• 40 boeren worden getraind in waterbeheer en hygiëne rondom de  

      waterpunten en de wateropslagtanks 

• 100 boeren leren hoe ze hun producten het beste kunnen verkopen 

• 200 mensen hebben leren naaien en hebben materialen ontvangen om te  

      starten  

• 20 groepen hebben een naaimachine ontvangen 

• vrouwen zijn actief betrokken en leren over hun rechten 

  

De  leus van Thandekile is: “Houdt hoop en werk hard” 

 

Bijdragen via de collecte of via:  NL21INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenactie den Haag o.v.v. project 
Zimbabwe.  
 
MOV Swifterbant. 

 
 
GASTVIERINGEN IN 2024 MET ONZE PGS BUREN TE WETEN ASWOENSDAG EN  
ZONDAG 3 MAART. 

Dit jaar nodigt de geloofsgemeenschap Willibrord haar buren van de protestantse gemeente uit voor het 

bijwonen van de Aswoensdagviering op woensdag 14 februari om 19.30 uur.  

Op hun beurt nodigt de protestantse gemeente Swifterbant ons straks uit voor het bijwonen van de 

zondagviering op 3 maart om 10.00 uur. 

Onze buren zijn niet direct bekend met het gebruik van Aswoensdag. Daarom hoort daar enige uitleg bij die wij 

hen zullen toekomen. Maar mogelijk is het niet zo’n gek idee om ook u deze uitleg te geven. Al is het maar om 

ons geheugen weer eens op te frissen nietwaar        . Hieronder volgt een uiteenzetting wat Aswoensdag 

betekent binnen de rooms-katholieke traditie (bron: Wikipedia).      8 



Aswoensdag is in de katholieke traditie het begin van de 40 dagen durende Vastentijd die loopt tot en 
met Stille Zaterdag. Van Aswoensdag tot Pasen zijn er veertig vastendagen waarbij de zondagen niet worden 
meegerekend. Aswoensdag wordt voorafgegaan door Vastenavond en het carnaval. 
 
Op Aswoensdag laten rooms-katholieken en sommige protestantse gelovigen in de kerk een kruis met as op 
hun voorhoofd tekenen, het zogenoemde ‘askruisje’. Terwijl de voorganger het askruisje zet, zegt hij 
doorgaans tegen iedere gelovige afzonderlijk: "Gedenk mens dat gij van stof zijt en tot stof zult wederkeren". 
Deze tekst is gebaseerd op het vonnis dat God na de zondeval over de mensheid uitsprak (Genesis 3:19). 
Sinds 1979 kan ook de tekst worden gebruikt: "Bekeer u en geloof in het Evangelie". Deze tekst uit het 
Evangelie staat in het altaarmissaal zelfs als eerste tekst aangegeven voor de liturgie van Aswoensdag en 
verwijst naar de oproep waarmee Jezus in Galilea zijn prediking begon (Marcus 1,15). 
 
De as is het overblijfsel van verbrande palmtakken (vaak buxustakken) die het jaar daarvoor gebruikt werden 
voor de viering van Palmpasen op Palmzondag. Het kleine ritueel wordt uitgevoerd ter bezinning en als uiting 
van boetvaardigheid. In die zin is het een voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen. 
 
Wij hopen u en onze buren te mogen ontmoeten op 14 februari. 
namens de voorgangers mvr. José Jacob, dhr. Paul Cryns, locatieraad en pastoraatsgroep, 
 
Mirjam Kemps-van Berkum. 
 
 

OPENING LR-PG VERGADERING 

Op 20 december mocht ik de opening verzorgen van de locatie-pastoraatsvergadering.  

Ik deed dat met het volgende anonieme verhaal: De kikker en de roos. 

Het sprak mij erg aan. Een eenvoudig verhaal met prachtige beeldspraak. Het verhaal laat me inzien dat de 

dingen soms niet zijn wat ze lijken en zal me altijd moeten afvragen waarom mijn/onze omgeving is zoals ze is. 

Als ik de wereld echt wil begrijpen moet ik niet alleen naar het uiterlijk kijken. Soms lijkt het alsof twee heel 

verschillende realiteiten tegenover elkaar staan. Eén ervan ligt aan de oppervlakte en lijkt daarom echt te zijn. 

De andere is verborgen. Daarom merkt niemand het meteen op. En later blijkt dat de een eigenlijk niet zonder 

de ander kan als je het beste in elkaar naar boven wil halen. ‘Balans’ zou je het ook kunnen noemen.   

Er was eens een rode roos. Iedereen sprak over hoe het de mooiste bloem in de hele tuin was. De roos voelde 
zich blij als men haar een compliment gaf. Ze wilde echter wel wat meer gezien worden. Ze begreep niet 
waarom iedereen haar altijd van een afstandje bekeek. Op een dag merkte ze een enorme groene kikker op, 
die heel dichtbij zat. De kikker was helemaal niet mooi, met zijn saaie kleur en lelijke vlekken. Ook waren zijn 
ogen groot genoeg om iemand bang te kunnen maken. De roos realiseerde zich toen dat niemand ooit in haar 
buurt kwam vanwege dit dier. Onmiddellijk beval ze de kikker te vertrekken. Hoe komt het toch dat de kikker 
zich nooit realiseerde hoe slecht hij de roos liet lijken? De kikker, nederig en gehoorzaam, accepteerde het 
onmiddellijk. Hij wilde de roos niet storen, dus vertrok hij. Binnen een paar dagen begon de roos te rotten. 
Haar bladeren en bloemblaadjes begonnen te vallen. Niemand wilde meer naar haar kijken. Plotseling kwam 
er een hagedis voorbij en zag de roos huilen. Hij vroeg haar wat er mis was en ze vertelde hem dat de mieren 
haar doodden. Toen zei de hagedis wat de roos nog niet wist: “De kikker at de mieren op en hield je op die 
manier mooi.” 

Mirjam Kemps- van Berkum. 

CHEQUE VOOR VERDUURZAMING VAN DE HOEKSTEEN 

Jan Oosterga heeft voor de Hoeksteencommissie in Swifterbant, afgelopen 
week een cheque ter waarde van maar liefst 16.000 euro in ontvangst 
genomen vanuit het lokale Coöperatief Dividend van Rabobank Het Nieuwe 
Land. 
 
De symbolische cheque werd overhandigd door Gijs van Kruistum, 
ledenraadslid bij de lokale Rabobank Het Nieuwe Land. Gijs vertelt: ‘Jaarlijks 
reserveert Rabobank een deel van de winst voor aanvragen uit de regio die 
bijdragen aan lokale maatschappelijke initiatieven. Wij als ledenraad mogen 

deze aanvragen beoordelen.  
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Deze aanvraag van De Hoeksteen helpt om het gebouw verder te verduurzamen en zodoende de 
energiekosten te verlagen. De Hoeksteen is een belangrijke plek voor de inwoners van Swifterbant en de 
maatschappelijke organisaties die gebruik maken van de faciliteiten van De Hoeksteen.  
Op deze manier te kunnen helpen en daadwerkelijk iets terug te geven aan de samenleving, dat is waar het 
lokale Coöperatief Dividend voor bedoeld is.’  

 
Het verduurzamen van De Hoeksteen 
De Hoeksteen is van groot maatschappelijk belang. “We willen een goede 
warme plek kunnen blijven geven aan de inwoners van Swifterbant die op 
wat voor manier dan ook gebruik maken van het gebouw. Niet alleen de 
kerkgangers maar ook alle andere gebruikers en mensen die deelnemen aan 
de activiteiten die plaats vinden. Denk hierbij aan toneelvereniging Markanti, 
diverse koren, de Voedselbank, ontmoeting met ouderen/ouderen met 
dementie.  
 
Er zijn regelmatig vergaderingen zowel kerkelijke vergaderingen als van              Foto’s Dick Langelaar 

verenigingen  zoals dorpsbelangen. En denk aan de bezoekers van de Bloemetjesmarkt, Kerstmarkt, 
boekenmarkt, koren, muziekkorps Amor Musae en de Brassband.  
De kosten die het verduurzamen met zich meebrengt worden betaald door geld uit eigen vermogen, van 
subsidies, giften, verdiensten en de collectes voor het onderhoudsfonds. Geweldig dat we, mede dankzij de 
bijdrage van Rabobank, de verduurzamingsplannen kunnen uitvoeren.’ Aldus Jan Oosterga.  
 
Rabobank Coöperatief Dividend 
Via het Coöperatief Dividend ondersteunt Rabobank maatschappelijke initiatieven die aansluiten bij de 
maatschappelijke thema’s en de lokale leefomgeving beter maken. Heb jij een lokaal initiatief dat een positieve 
impact heeft op uitdagingen rondom de energietransitie, financieel gezond leven, duurzaam wonen, duurzaam 
ondernemen of het voedselvraagstuk en kun je daarvoor steun gebruiken? Kijk dan op de site van je lokale 
Rabobank of het project voldoet aan de voorwaarden. 
 
Foto’s Dick Langelaar 
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KOOR ALLIANCE BESTAAT 25 JAAR 
 

Koor Alliance bestaat 25 jaar.  

We vieren dit met gastoptredens van onze muzikale vrienden: Alliance & Friends. 

Een Valentijns festival rond de Liefde met verschillende genres muziek, lekkere hapjes, drankjes en veel 

gezelligheid. Iedereen is welkom het feest mee te vieren op vrijdag 9 en/of zaterdag 10 februari. 

Kaarten €5,- (inclusief 1 kopje koffie/thee), zie informatie bijgevoegde flyer. De opbrengst van het 

muzikale festival gaat naar verduurzaming van De Hoeksteen.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 



BELANGRIJKE INFORMATIE 
 
Bij overlijden: 

neem contact op met mw. M. Vette (0321) - 32 20 62 of 06-386.353.93, of e-mail w.vette@outlook.com  

b.g.g. mw. M. Kemps (0321) – 32 29 15 of 06-831.185.68 of e-mail mimkemps@solcon.nl  

b.g.g. mw. J. Jacob (0321) – 32 22 12.  
 

Voor huisbezoek of communie aan huis: 

neem contact op met mw. J. Jacob (0321) 32 22 12 

 
Locatieraad: 
Naam Functie Woonadres Tel.nr. E-mailadres 
 

Lasize Hillebregt Voorzitter Kampweg 28  06-20 07 65 34 hillebregt@yahoo.com  
 
Ben Meijer secretaris Wapenschild 45 (0321) 32 20 82 

secretariaat.willibrord@parochienorbertus.nl 
 

Jack Musters budgethouder Kampweg 10 (0321) 32 32 07           jack.musters@kpnmail.nl 
 

Overige informatie vindt u op de website http://www.rkparochiewillibrord.nl  
 
 

INLEVERTERMIJN 
 
De volgende Nieuwsbrief komt in de week voor zondag 25 februari uit en loopt t/m zondag 24 maart.  
Kopij hiervoor moet uiterlijk zaterdag 17 februari binnen zijn.  
 
De kopij kunt u sturen naar Jaap Bottenberg, Kamperfoelielaan 31, e-mail: jaapbottenberg@ziggo.nl 
 
Als u de Nieuwsbrief in het vervolg via e-mail wilt ontvangen, geef dan uw e-mailadres door aan  
de heer J. Musters. Zijn e-mailadres is: jack.musters@kpnmail.nl  
 
Ook staat de Nieuwsbrief op de website. Het adres: www.rkparochiewillibrord.nl  
 
Een aantal papieren exemplaren wordt bij mensen die niet over een e-mailadres beschikken, aan huis 
bezorgd.  
 
 

DE OVERSTEEK  
 

De eerstkomende Oversteek (nr. 16-3), komt 31 januari uit. 
Kopij voor de Oversteek kunt u aanleveren bij Jaap Bottenberg, Kamperfoelielaan 31, e-mail: 
jaapbottenberg@ziggo.nl  
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