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Willibrord Swifterbant

Nieuwsbrief voor de periode van 10 september t/m 8 oktober 2023
VIERINGENROOSTER

Zondag 10 sept. GEEN VIERING Zondag 24 sept. RvK-viering
) 10.00 uur Voorg.: pw. Elisabeth Kromhout
Ziekenzondag Livestream Lector: RvK
Kinderwoorddienst
Zondag 17 sept. Startviering ggW en PGS Koster: Dook Musters
10.00 uur Voorg: M. Plasschaert, Extr coll.: RvK, diaconaal doel
Livestream Hennie v.d. Schans en
~ Voorganger PGS Vrijdag 29 sept. Eucharistieviering
Kinderwoorddienst 10.00 uur Voorg.: Jaap Scholten
PGS-kerkzaal Koster: Tinus Jacob

Activiteitenprogr. (info zie blz.)

Zondag 1okt. GEEN VIERING
Vrijdag 22 sept.  Startviering De Golfslag

9.00 uur Woord- en communieviering Zondag 8 okt.  Eucharistieviering
Voorg.: André van Boven 9.00 uur Voorg.: Jaap Scholten
Koster: David v.d. Schans Lector: Greet van 't Hul

Koor: Cantorij

Koster: David v.d. Schans

Extra Coll.: Wereldmissiedag van
de kinderen

BLOEMENVERSIERING VAN DE KERK

- 22 en 24 sept.: Ina Hindle en Mirjam de Clerck.
- 8 okt. t/m 2 nov.: Riet Meijer en Jacqueline Zonderland

INTERNET (LIVESTREAM) UITZENDING VANUIT DE KERK

Vieringen met “livestream” rood onderlijnd kunt u via onderstaand schema op internet vinden.
U gaat naar internet en kiest www.kerkdienstgemist.nl

U klikt op de provincie Flevoland, of typt Flevoland in de zoekbalk,

U scrolt naar Swifterbant en klikt op Swifterbant,

U ziet dan de vieringen die in Swifterbant worden uitgezonden, ggW en PGS,

U klikt op de button “ggW” van onze geloofsgemeenschap Willibrord,

U kiest de betreffende viering en klikt hierop,

U ziet dan het beeld van de kerk met middenin een groen rondje met witte pijl,

Als u daarop klikt begint de uitzending.

WIJZIGING CONTACTGEGEVENS VAN DE HOEKSTEEN

Per heden zijn de contactgegevens van De Hoeksteen gewijzigd.
De nieuwe gegevens zijn: Telefoon: 06-550.512.78
E-mail: kerkcentrum.dehoeksteen@gmail.com
Hierbij vervallen dus het: Telefoonnummer 0321-321432 en
het E-mail adres: kerkcentrum.dehoeksteen@solcon.nl

Vertrouwende je hiermee voldoende te hebben ingelicht,
met vriendelijke groet,
Theo Koppejan, coérdinatie De Hoeksteen.


http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:kerkcentrum.dehoeksteen@gmail.com
mailto:kerkcentrum.dehoeksteen@solcon.nl

HERINNERINGEN AAN HENK HAGEN

Een veelzijdige Swifterbanter is heengegaan.

Op 15 juli hebben we met een volle kerkzaal afscheid genomen van
Henk Hagen.

Geboren op 21 februari 1938 in een groot gezin (hij was de negende
van 10 kinderen) leerde hij op de boerderij in Twello hard werken,
maar er was zeker ook tijd en ruimte voor lachen, grappen maken en
zingen. Het was een warm katholiek nest.

Als een van de eerste bewoners in Swifterbant heeft hij er voor zijn
gezin een warm “thuis” opgebouwd met zijn Anny.

Henk was klein van stuk, maar groot en markant in zijn gedrag. Je
kon hem op veel plekken in het dorp tegenkomen: als toneelspeler,
als zichter, biljarter, wandelaar, als Piet, de trouwe knecht van
Sinterklaas, magazijnchef, buurman, volkstuinder, als parochiaan,
voetballer, tennisser en....

Hij was als een spin verbonden in het Swifterbantse web, in zijn dorp Swifterbant, zijn thuis.

Thuiskomen werd het kernwoord in de afscheidsviering en met alle verhalen die we hoorden was dat precies
wat Henk voor veel mensen in Swifterbant betekende; Bij hem kon je thuiskomen: dat voelde zijn Anny,
kinderen, kleinkinderen, het gezin van Lucy (vluchtelinge met 5 kinderen), hun hechte buurtje aan de Lange
Streek. Maar ook in de kerkzaal voelde hij zich thuis bij de katholieke geloofsgemeenschap, en net zo
gemakkelijk draaide hij zijn stoel daar om en was onderdeel van het toneelgezelschap Markanti. Wat hebben
we gelachen bij de blijspelen en de kluchten. Lachen geeft je ook dat thuisgevoel.

We kozen als bijbellezing 1 Korintiérs 1-9 13 met o0.a. de tekst:

Als ik de liefde niet heb, ben ik een galmend bekken.

De liefde is lankmoedig en geeft niet om schone schijn, de liefde vergaat nimmer.

Die inhoud past als gegoten bij het leven van Henk:

Van jongs af aan leerde hij “goed doen”. En dat gaat toch vooral lukken als je de liefde voor mensen
bovenaan hebt staan.

Op zondag 9 juli is hij vredig ingeslapen, nadat hij eerder die dag de laatste sacramenten heeft ontvangen.
We kunnen met een gerust hart zeggen. Henk is thuisgekomen.

Paul Crijns en Hennie van der Schans.

TROUW

Trouw aan het oude, Trouw aan jezelf,

als het goed is. als trouw aan God.
Trouw aan het nieuwe, Trouw aan de ander,
als het opbouwend is. als trouw aan jezelf.

Trouw aan de traditie,
als ze scheppend is.

Trouw aan het verleden,
dat voorbijging en bleef.
Trouw aan het heden,
dat is en verdwijnt.
Trouw aan de toekomst,
die reeds begonnen is.

OECUMENISCHE VIERING OP 24 SEPTEMBER A.S. IN SWIFTERBANT.

Op 24 september a.s. is er, zoals gebruikelijk In de vredesweek, een oecumenische viering,
De viering is in de RK kerkzaal en start om 10.00 uur.

Voorganger is mw. Liesbeth Kromhout en voor de kinderen is er kinderkerk.
U bent van harte welkom!



"GEWOON GEKREGEN"

De laatste viering van dit schooljaar, het jaar is voorbif geviogen.

We hebben in deze viering samen met diaken van Boven stilgestaan bij alles wat zo vanzelfsprekend is maar
toch heel bijzonder. Want smaken de broodjes in je trommel hetzelfde als je moeder ze maakt als dat je ze zelf
smeert.

Hoe bijzonder is het dat je vrienden er altijd voor je zjjn en dat de juf elke morgen in deuropening staat om je
welkom te heten.

Van diaken van Boven hoorden we een verhaal over een sandaal die hij van een vriend had gekregen.

Elke klas had een steen gemaakt met daarin een bedankje voor diaken van Boven want het is ook heel
bljzonder dat hij er altijd weer is bif onze vieringen.

Nu gaan we lekker genieten van de vakantie en dan op naar het nieuwe schooljaar.

KOSTERSUITJE 2023

Waarom ben ik hier?

Zaterdag 22 juli was het zover. In de vroege ochtend verzamelde het kostersteam en hun partners bij De
Hoeksteen voor het eerste kostersuitie na de corona-periode. Fris en fruitig gingen we met twee volle auto’s
richting Nijmegen. De sfeer zat er vanaf het eerste moment goed in.

Eerste stop was bij een café met een toepasselijke naam “Eigenwijs” in Groesbeek. Daar werd gretig koffie
met gebak genomen.

Na ongeveer een uur genieten hernamen de “pelgrims” hun tocht naar het
museumpark "Orientalis” (beter bekend onder ons als “De Heilige
Landstichting”) .

Deze middag vielen onze “pelgrims” met (de neus) hun neuzen in de boter.
Bijna letterlijk, want het was een middag van een zogenaamde foodfest met
als thema “elkaar ontmoeten”. Via gerechten contact zoeken met andere
culturen.

Wandelend over het terrein van Orientalis kwamen we verschillende dorpen
van zowel Joodse , Arabische en Romeinse signatuur tegen.

Deze dag was er in het Romeinse dorp een straat waar koks verschillende
gerechtjes aan het voorbereiden waren. Men kon van allerlei gerechten en
drankjes proeven en/of vragen stellen en zelfs enkele recepten overnemen.
Er was een barbecue, vers brood en hapjes voor tussendoor. Andere
mensen bedreven een aantal ambachten b.v. : visnetten knopen, rieten
manden vlechten, kaashapjes in olie bakken, breien en zelfs pottenbakken.
Ook was er gelegenheid om een drankje te nemen in een Romeinse kroeg
en een kijkje te nemen in een replica van een van de eerste “huiskerken” van de vroege christenen waar
eigenlijk iedereen moest kosteren.

Al was het een flinke wandeling rond het park iedereen wist tegen 5 uur de
weg naar de uitgang te vinden. Het weer bleef droog en was niet te heet, wat
prima was voor zo’n dag in de buitenlucht in een prachtige heuvelrijke
omgeving.

Gedurende de rondwandeling kwamen we verschillende borden met
levensspreuken tegen. Spreuken zoals die van de titel van dit stuk. Voedsel
voor de ziel, zou je kunnen zeggen.

Na deze zeer interessante middag vertrokken de “pelgrims” huiswaarts.
Maar niet zonder eerst een uitstapje te maken om aandacht aan de innerlijke
mens te besteden. Wij hebben een lekkere maaltijd bij Hotel van der Valk in
Apeldoorn genuttigd.

Uiteindelijk was het tegen 9 uur dat we allemaal thuis waren met een
voldaan gevoel en reflecterend op een geslaagde dag. Het was leuk om deze
dag samen te ontspannen in een afwisselende omgeving. Een dag die de
kosters erg waarderen en hopen volgend jaar een andere interessante

omgeving te bezoeken.

David, namens de pelgrims bedankt voor het organiseren van deze geweldige dag.



WAT ZIJN DAT VOOR VERFBLIKKEN?

De oplettende bezoekers aan de Hoeksteen in Swifterbant hebben vast
gezien dat er een paar bussen zijn verschenen.
Een verfbus op een statafel in de foyer en een andere voor de dagkerk.

Dit zijn in feite collectebussen bestemd voor bijdragen aan de Voedselbank.
Voedselbank Dronten heeft collectebussen op verschillende locaties in de
gemeente Dronten geplaatst.

In Swifterbant zal je deze verfblikken op verschillende plekken tegenkomen.

Zoals we nu weten zijn de afgelopen paar jaar de voedselprijzen flink
gestegen. Ondanks het opzetten van een landelijke Fruit- en
Groentebrigade is de aanvoer van met name verse voedselproducten
minder betrouwbaar geworden. Daardoor voelt de voedselbank (met
tegenzin) zich af en toe genoodzaakt enkele producten in te kopen om
steeds een gebalanceerd voedselpakket aan de klanten te kunnen bieden.

De voedselbank hoopt op jullie hulp in deze en weet dat alle beetjes helpen.
Alvast bedankt,

Namens de voedselbank,
Vincent Hindle.

HULP NODIG VOOR HET ONDERHOUD VAN DE BINNENTUIN VAN DE HOEKSTEEN!

Bij De Hoeksteen hebben we een prachtige binnentuin. Deze tuin wordt door een groepje mensen
onderhouden.
Dit groepje is afgelopen jaren steeds iets kleiner geworden en daarom dit berichtje.

Vindt u het leuk om te tuinieren? Kom dan met een gezellig groepje in de tuin van de Hoeksteen “werken”!
Vele handen maken licht werk.

U kunt zich aanmelden bij mij, mailadres: keizeranneke@upcmail.nl of telefoonnummer 322852 (na 18.00 uur)

Groet Anneke Keizer.

STUDIE- EN ONTMOETINGSDAG SINT CAECILIA AARTSBISDOM 2023

Op zaterdag 7 oktober a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht de
jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag.

Dit jaar staat daarbij het werkveld van de cantor centraal. Tijdens deze studiedag worden cantors, dirigenten,
organisten en overige zangers samengebracht, om toe te werken naar een wisselwerking én samenwerking.

Een cantor heeft in het werkveld vaak te maken met een organist, en/of een dirigent waar praktische
afstemming mee moet zijn, en omgekeerd.

Deze, en andere onderwerpen die hierbij komen kijken, zoals het liturgische aspect binnen vieringen, worden
deze dag aan de orde gesteld.

De dag wordt geleid door de musici Marcus de Haard en Ronald de Haan, en rector Kuipers.

De studie- en ontmoetingsdag wordt gehouden in de Onze Lieve Vrouwekerk in Apeldoorn (Stationsstraat) en
begint om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur).

Naar schatting zal deze duren tot 15.00 uur.

De kosten bedragen € 15,- per persoon (inclusief materiaal).

Voor aanmelding en nadere informatie kunt u terecht bij bureausecretaris Marcus de Haard, Maliebaan 40,
3581 CR Utrecht. Tel: 06-49957318. E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl



mailto:keizeranneke@upcmail.nl
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FILMAVOND ZATERDAG 28 oktober 2023

MEREN EGGERT - DAN STEVERS

(]
“Ich bin dein Mensch” is een film over ICh h“l
kunstmatige intelligentie; zijn tijd ver dein
Vooruit? Mensch
De ongetrouwde alleenstaande e i MR SCHRADES
wetenschapster Alma Felser wordt
overgehaald om deel te nemen aan een
onderzoek om de financiering voor haar
onderzoek rond te krijgen.

Als tegenprestatie moet ze drie weken
lang leven met een man, een mensachtige
robot, die is ontworpen om de perfecte
levenspartner voor haar te zijn.

SANDRR HOLLER o A0

NEDERLANDS

Hij moet aan haar wensen tegemoet komen en op deze wijze haar levensgeluk vergroten.

Sporadisch is de programmering van de robot niet perfect
en ontstaan er hilarische situaties. Maar hoe is het om om
te gaan met de perfecte partner, die meer dan correct is en
nooit een fout maakt?

Vele aspecten van het leven komen aan de orde: liefde,
seks, traumaverwerking , eenzaamheid, het omgaan met
relaties en de openheid over wat je denkt en wat er in je
omgaat.

Hoever moet je gaan met kunstmatige intelligentie?
Is het een vloek of een zegen?

Moet de overheid of de kerk zich bemoeien met dit
gegeven, zoals bij abortus of gendervraagstukken?
Genoeg stof om na te praten over een fenomeen, dat
waarschijnlijk niet te stoppen is.

De film begint om 20.00 uur, inloop om 19.30 uur. De toegang is gratis evenals bij de nazit
geserveerde hapjes. De drankjes zijn voor eigen rekening. Markanti speelt ook die avond.
De mensen, die het stuk van Markanti niet willen missen, kunnen vrijdag 27 oktober naar hun
toneelstuk.

ledereen van harte uitgenodigd,

Het ”filmteam”, Frans van ’t Hul/David van de Schans.
Trailer : https://www.youtube.com/watch?v=8SyUjlej-kY



https://www.youtube.com/watch?v=8SyUjlej-kY

STARTWEEKEND ZATERDAG 16 SEPTEMBER EN ZONDAG 17 SEPTEMBER

Thema: “Ga Mee”

Dit jaar beginnen we het startweekend op zaterdagavond
16 september om 17:00 uur met een gezellige maaltijd in
De Hoeksteen.

We zorgen dat er een tafel met allemaal lekker eten staat.
Koken jullie ook mee?

Jullie kunnen je opgeven bij t. muldersmits@gmail.com of
0631047985.

Graag voor 10 september.

Zondag 17 september willen we met elkaar na kerktijd, eerst gezellig
koffie drinken met een lekker stukje taart erbij.

Daarna gaan we met zijn allen een grote bijbelbingo spelen met erg
leuke prijzen. 4 ' B

Voor de kinderen wordt er een speciale kinderbingo gehouden in een BI I =1

aparte ruimte. Met uiteraard voor iedereen een prijsje.
Tijdens de bingo kunnen we genieten van een hapje en een drankje.

We hopen jullie allemaal te ontmoeten na de dienst.

Namens de Startdienstcommissie

EINDE TIUDPERK VERHUUR AANHANGER.

Beste parochianen.

jaren hadden we een oude aanhanger te huur waarbij de opbrengst was voor onze geloofsgemeenschap.
Helaas gaat de kar nu mankementen vertonen en wordt het te duur om hem op te knappen.
Met andere woorden: de aanhanger kan niet meer gehuurd worden.

met vriendelijke groet,
Paul Kemps.

HET COA

Het COA zal binnenkort opnieuw een tijdelijke opvang inrichten voor ongeveer 1250 ontheemde
vluchtelingen.
Deze opvang zal worden gerealiseerd op dezelfde locatie, Walibi, als het afgelopen seizoen.

Ook nu worden er vrijwilligers gezocht om te helpen met taalles, organiseren van activiteiten etc.

De mensen die zich afgelopen jaar hebben ingezet op deze tijdelijke opvang zijn inmiddels benaderd met de
vraag of zij opnieuw willen helpen.

Mocht u ook willen helpen, neem dan even contact met mij op (telefoonnummer 0321-322852 na 18.00 uur,
of keizeranneke@upcmail.nl).

Op 13 september 19.30 uur is er een informatieavond in de Oosterkerk in Elburg.

U bent daar ook van harte welkom als vrijwilliger.

Groet Anneke Keizer.


mailto:t.muldersmits@gmail.com
mailto:keizeranneke@upcmail.nl

JNVREDE”
IEN NU?

VREDESWEEK 2023

Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog en hoe dit eruit ziet en tot stand komt, gaat iedereen aan. Het
thema is: democratie, die onder druk staat.

e

VREDE

Vrede is een heilzame toestand van rust en harmonie en de afwezigheid van stoornis, twist of strijd. Het woord
vrede is een oud Germaans woord (Frei), dat samenhangt met vrij en oorspronkelijk rechtstoestand van

zekerheid betekende. Je geheel vrij kunnen voelen als grootste goed. Vrede is in ieder geval het tegendeel
van oorlog.

GODSVREDE
| e L In de Nederlandse kerkgeschiedenis wordt het begrip vrede o0.a. verweven met het leven
van Ansfried van Utrecht. (Ans= God, Fried= vrede: Godsvrede). Hij werd door de keizer
geroepen om bisschop van Utrecht te worden. Maar in tegenstelling tot wat in die tijd
gebruikelijk was, concentreerde Ansfried zich voornamelijk op de geestelijke kant van zijn
functie. De wereldlijke macht die een bisschop in zijn tijd ook bezat, interesseerde hem

gaandeweg steeds minder. Legde zijn wapens af werd pacifist, stichtte een klooster en
deelde met de armen.
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Godsvrede werd door Jezus als volgt aan ons nagelaten:

"Ik laat jullie vrede na, mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld, die niet geven kan. Maak
Je niet ongerust en verlies de moed niet.”
Van nature zijn we allemaal ontevreden . De weg van de vrede kennen we niet. Dus hoe kunnen we deze
vrede dan krijgen? Dat is niet iets wat je automatisch krijgt. Deze vrede komt alleen door acht te geven op
Gods geboden, Zijn Woord en Zijn wetten, en die te volgen, zo kan deze vrede meer en meer in ons leven
binnenkomen.
“Wanneer iemand mij liefheeft, zal hif zich houden aan wat ik zeg, mijn vader zal hem liefhebben en mijn Vader
en ik zullen bijf hem komen en bij hem wonen.”

POSITIEVE VREDE

PAX benadrukt in de vredesweek de ‘positieve vrede’. Positieve vrede, dat is meer dan alleen de afwezigheid
van oorlog (de ‘negatieve vrede’). Blijvende vrede begint bij een inclusieve samenleving waarin ieder mens een
stem heeft, ongeacht achtergrond of gender. Met een eerlijke en rechtvaardige verdeling van macht. Met
zeggenschap voor burgers en lokale gemeenschappen. Het schetst een situatie waarin burgers zich veilig
weten - ook in economisch, sociaal en cultureel opzicht, en zich ten volle kunnen ontplooien.

ONVREDE OVER ONZE DEMOCRATIE

Van alle bestuursvormen is het de democratie die participatie van burgers het best faciliteert, zeggenschap
honoreert, minderheden respecteert en kansen op geweld bij het publieke en politieke debat zo klein mogelijk
maakt. De opkomst van het populisme, de invloed van nepnieuws, de verruwing van het publieke debat als

gevolg van sociale media, maken duidelijk dat ook een gevestigde democratie als Nederland in de problemen
kan geraken.



Het zijjn niet alleen populistische bewegingen en partjen die
problemen veroorzaken, de overheid zelf heeft de publieke zaak
verwaarloosd. Denk aan het toeslagenschandaal, de wijze
waarop belangen van de Groningers moesten wijken voor
economische belangen die verband hielden met de gaswinning.
En niet te vergeten de crisisopvang van vluchtelingen, stikstof-
en CO2 problematiek gerelateerd aan boerenbestaan, natuur en
bouwactiviteiten.

VREDESWEEKACTIES

In het hele land worden er honderden activiteiten georganiseerd: van filmavonden tot festivals, van maaltijden tot
masterclasses, van vieringen tot debatten. Honderden verschillende lokale activiteiten komen samen in één
nationale Vredesweek. Samen maken we een krachtig geluid. Doe je met ons mee?
Info: https://paxvoorvrede.nl/vredesweek/programma/ en volg berichten van je eigen geloofsgemeenschap.
Daarnaast is er een centraal programma:

21 september:
In de Domkerk te Utrecht op de Internationale Dag van de Vrede staan we stil bij 75 jaar vredeswerk, de

huidige staat van vrede overal ter wereld en onze plannen voor een vreedzamere toekomst. Ook worden
de Pax-Duiven uitgereikt aan bijzondere vredesactivisten.

22 september in pakhuis De Zwijger:

(On)vrede nu?-Onze democratie onderdruk. Onvrede, wantrouwen richting de politiek, falende overheid,
politiegeweld bij demonstraties: onze democratie staat onder druk. Hoe werk je aan vrede in een land dat alles
op orde denkt te hebben?

Namens MOV-Swifterbant,
Frans van 't Hul.

ORIENTATIE- EN BASISCURSUS KOORDIRECTIE

Dit najaar start de Kerkelijk instelling Sint Caecilia aartsbisdom de oriéntatie- en basiscursus koordirectie
(2023 -2024) op verschillende locaties binnen bisdom Utrecht. De cursus bestaat uit 15 zaterdagen van 10.00 -
14.00 uur, met een frequentie van ongeveer 1x per twee weken.

Cursusleider is Ronald de Haan.

De start van de nieuwe cursus staat gepland op zaterdag 18 november 2023 en zal doorlopen t/m juni 2024.
De cursus is bedoeld voor aankomende en huidige koordirigenten die zich graag verder willen bekwamen in
het leiden van liturgische koren.

Het aanbod van de cursus is gericht op het ontwikkelen van basis slagtechnische vaardigheden, zowel het
benoemen van aspecten waar een dirigent in de praktijk mee te maken krijgt: voorbereiding, muzikaal beleid
en verantwoorde programmering binnen de liturgie. Verder wordt er ingegaan op verdieping en kennismaking
van liturgisch repertoire en eenvoudige algemene muziekleer.

Cursusdagen vinden zo veel mogelijk plaats op de locaties waar de cursisten vandaan komen. Gedurende de
cursus wordt ernaar gestreefd 4x een koorpracticum te laten plaatsvinden, waarbij het niveau van elke cursist
afzonderlijk leidend is. Aan cursisten die al een koor leiden worden hogere eisen gesteld dan aan cursisten die
een rol als 2¢ dirigent vervullen of aankomend zijn. De cursus wordt afgesloten met een deelnamecertificaat en
rapportage. De kosten bedragen € 525,-

Ben je al als dirigent actief, maar heb je het idee dat je wel eens vastloopt op sommige onderdelen, dan is
deze cursus zeker aan te raden. Wanneer je al een rol als 2¢ dirigent vervult en graag wat meer bagage wil
hebben, meld je dan eveneens aan.

Voor aanmelding en verdere informatie kun je terecht bij bureausecretaris Marcus de Haard, Maliebaan 40,
3581 CR Utrecht. Tel: 06-49957318. E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl
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STAND VAN ZAKEN UPGRADE FOYER EN VERDUURZAMING

Augustus 2023

We hebben u gevraagd om met ons mee te denken!

En ja, vele hebben gereageerd met mooie en vaak praktische ideeén. Ook hebben we inmiddels een
binnenhuisarchitecte in de arm genomen om de juiste samenhang erin te kunnen brengen. Het intake gesprek
en een inventarisatie heeft al plaatsgevonden, we wachten nu op een offerteaanbieding om de samenhang de
uitvoering en kosten inzichtelijk te kunnen te krijgen.

We willen planmatig gaan werken en van daaruit de praktische werkzaamheden / actiepunten zoveel mogelijk
uitvoeren.

Stand van zaken verduurzaming.

Inmiddels zijn de zonnepanelen op het dak geplaatst en aangesloten. Ook is er opdracht gegeven voor airco’s
met warmtewisselaars, die worden voor het winterseizoen geplaatst. We gaan er vanuit dat De Hoeksteen
komende winter warmer zal zijn dan het vorige jaar.

Namens de Hoeksteencie,
Jan Oosterga.

Thema: Zoek Liefde
Spreker: Christine Heeringa
Activiteit: Creatief met stippen
Locatie: De Hoeksteen
Datum: 7 oktober van 14:00-16:30
Toegang is gratis
Giften zijn welkom




NIEUWE HERBRONNINGSACTIVITEITEN

De nieuwe HERBRONNING 2023-2024 met het nieuwe

activiteitenaanbod is bijna uit en zal verschijnen samen met
H ERB RON N I NG parochieblad De Oversteek op 13 september 2023.

Ook in het seizoen 2023-2024 nodigen wij u weer van harte uit
op onze bijeenkomsten over zingeving en levensvragen ter
verdieping van uw (geloofs)leven en voor ontmoeting met
andere geinteresseerden.

Wij attenderen u in deze nieuwsbrief alvast op de activiteiten die
in september plaatsvinden of zullen starten. Van harte
aanbevolen!

Twijfelt u of wilt u eerst graag meer informatie over een activiteit,
neem gerust contact op met activiteitbegeleider(s) zoals
genoemd bij de betreffende activiteit of via ons e-mailadres:
herbronning@parochienorbertus.nl

Leven uit
A de bron
{van levend/

De Herbronningsactiviteiten die in september plaatsvinden of
zullen starten zijn de volgende:
1. Rond de schrift; cyclus met start op 13/9

2. Impulsavond 'Licht in de morgen'; 20/9

3. Filmin de kerk: 'After Life"; 26/9
2023-2024 4. Geloofsdoek maken: 'Sterke vrouwen in de Bijbel'; cyclus
met start op 27/9

ACTIVITEITENAANBOD CATECHESE voor VOLWASSENEN
PAROCHIE H. NORBERTUS

1. Rond de Schrift

We gaan dit seizoen de lezingen van de komende zondag samen
bespreken. We zoeken bij het lezen de ervaringslaag van de
Bijbelverhalen.

Door het luisteren naar de bewogenheid van de Schrift raken ook
wij bewogen. Luisterend naar de bewogenheid van anderen word je
zelf bewogen.

Dat is wat we doen: aandachtig luisteren naar de Schrift, naar jezelf
en naar elkaar. Een meditatief gesprek met het oog op eigen leven,
de eigen ervaring, het eigen gedrag.

Begeleiding: Marian van den Berg; e-mail: vdbergdreijer@cs.com
Data: 2¢ woensdag van de maand: 13/09, 11/10, 08/11, 13/12,
10/01, 14/02, 13/03, 10/04

Plaats en tijdstip: Ludgeruskerk, Dronten van 20.00 - 22.00 uur.

Kosten: € 2,50 per avond (inclusief koffie en thee)

Opgave: secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl of tel: 0321-312456

2. Impulsavond Dronten ‘Licht in de morgen'

Voor mensen die van U verlaten zijn,

voor allen die hun lot niet kunnen dragen, voor hen die
weerloos zijn

in de handen van de mensen.

Voor uw naamgenoten in ons midden: viuchtelingen, vreemden,
wees niet nfemand.

Van Jemen en Palestina tot Zuid-Soedan en inmiddels ook op
ons eigen continent in Oekraine: oorlog en geweld raakt
mensen overal ter wereld. Gewapend conflict drijft miljoenen
mensen op de viucht.

In de Vredesweek willen we stilstaan bij vrede, over grenzen en
dwars door verschillen in huidskleur, gender en klasse heen. Wat het betekent dat mensen op de vlucht slaan
en wat we daar van merken en wat wijzelf kunnen doen. We hebben, jong en oud, een gezamenlijke missie
voor een vreedzame wereld.

We luisteren en kijken naar een geéngageerd en ontroerend verhaal over de onzichtbare mens in onze
maatschappij dat gepresenteerd zal worden door Ria Damen en Dick Corporaal. Aan de hand van deze
luister- en kijkervaring gaan we met elkaar in gesprek.
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Tevens zullen we aandacht hebben voor praktische mogelijkheden in onze eigen omgeving om iets te kunnen
betekenen voor die onzichtbare mens. Nellie Philipsen en Ad van Kampen schetsen ons diverse
mogelijkheden vanuit hun werk als vrijwilliger. Nellie over de mogelijkheden bij de tijdelijke opvang van
vluchtelingen en Ad over hulp aan statushouders bij de aanvraagprocedure voor gezinshereniging.
Spreekt het onderwerp je aan, voel je dan uitgenodigd om te komen en geef je op. Twijfel je nog, zoek dan
gerust contact voor meer informatie.

Organisatie: Ria Damen, Dick Corporaal en Toine Vos

Datum: woensdag 20 september 2023

Tijdstip: 20.00 uur - inloop met koffie/thee vanaf 19.30 uur

Plaats: Ludgeruskerk, Dronten.

Kosten: €2,50 (incl. koffie/thee)

Opgave: secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl of tel: 0321-312456

3. Film in de kerk: ‘AFTER LIFE’

Deze film is in Japan bekend als ‘Wonderful Life’.

ledere maandag checkt een groep mensen, die recent overleden zijn, in in een
lodge. Een groep mensen, die werkzaam zijn in de lodge, vragen hen terug te
gaan naar hun leven en een enkele herinnering te kiezen om mee te nemen
naar het hiernamaals. Ze krijgen slechts een paar dagen om na te denken over
hun gelukkigste herinnering, waarna de herinneringen mooi worden
weergegeven en gefilmd. Op deze manier kunnen de zielen van de
overledenen leven in hun gelukkigste herinnering en voor altijd rusten in vrede.
Informatie: Anne-Marie Swater: a.swaterbuijs1@gmail.com

Datum: dinsdag 26 september 2023

Tijdstip: 19.30 uur

Plaats: Petruskerk, Lelystad

Kosten € 2.50 (incl. koffie/thee)

Opgave: secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl of tel. 0320-250010

4. Geloofsdoek maken: “Sterke vrouwen in de Bijbel”

“Sterke vrouwen in de Bijbel” is het thema van waaruit we
dit jaar een geloofsdoek willen maken.

We horen de verhalen over deze vrouwen niet zo vaak
maar ze zijn er wel degelijk. Vrouwen die zich onverwacht
voor een taak zagen gesteld die ze met moed op zich
namen en die zorgde voor redding van anderen.

Wil je deze vrouwen leren kennen en spreekt het je aan
om dit op creatieve manier uit te beelden geef je dan op.
Begeleiding /informatie : Sippie Schokker en Ria Damen
Data: woensdagochtend 27/9, 18/10, 15/11, 6/12, 17/1,
7/2,17/4

Plaats en tijdstip: Petruskerk Lelystad, 9.30 - 11.45 uur
Kosten: € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)
Opgave: Ria Damen riad@upcmail.nl (maximaal 8
personen)

BELANGRIJKE INFORMATIE

Bij overlijden:

neem contact op met mw. M. Vette (0321) - 32 20 62 of 06-386.353.93, of e-mail w.vette@outlook.com
b.g.g. mw. M. Kemps (0321) - 32 29 15 of 06-831.185.68 of e-mail mimkemps@solcon.nl

b.g.g. mw. J. Jacob (0321) - 32 22 12.

Voor huisbezoek of communie aan huis:
neem contact op met mw. J. Jacob (0321) 32 22 12
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Locatieraad:

Naam Functie Woonadres Tel.nr. E-mailadres
Lasize Hillebregt  Voorzitter Kampweg 28 06-20 07 65 34 hillebregt@yahoo.com
Ben Meijer secretaris Wapenschild 45 (0321) 32 20 82

secretariaat.willibrord@parochienorbertus.nl

Jack Musters budgethouder Kampweg 10 (0321) 3232 07 jack.musters@kpnmail.nl

Overige informatie vindt u op de website http://www.rkparochiewillibrord.nl

INLEVERTERMIJN

De volgende Nieuwsbrief komt in de week voor zondag 8 oktober uit en loopt tot 12 november.
Kopij hiervoor moet uiterlijk zaterdag 30 september binnen zijn.

De kopij kunt u sturen naar Jaap Bottenberg, Kamperfoelielaan 31, e-mail: jaapbottenberg@ziggo.nl
Als u de Nieuwsbrief in het vervolg via e-mail wilt ontvangen, geef dan uw e-mailadres door aan

de heer J. Musters. Zijn e-mailadres is: jack.musters@kpnmail.nl

Ook staat de Nieuwsbrief op de website. Het adres: www.rkparochiewillibrord.nl

Een aantal papieren exemplaren wordt bij mensen die niet over een e-mailadres beschikken, aan huis
bezorgd.

DE OVERSTEEK

De eerstkomende Oversteek komt 13 september uit.

De daaropvolgende Oversteek (nr. 16-2) komt 6 december uit.

Kopij voor deze Oversteek (Advent, Kerst, Oud en Nieuw) kunt u aanleveren tot uiterlijk zaterdag
19 november bij Jaap Bottenberg, Kamperfoelielaan 31, e-mail: jaapbottenberg@ziggo.nl

HERINNERING
DIOCESANE GEZINSDAG 24 SEPTEMBER 2023 ‘THUIS IN JE GELOOF’

Op zondag 24 september organiseert het Aartsbisdom Utrecht een diocesane Gezinsdag in Nijverdal. Het
thema voor deze dag is "Thuis in je geloof'.

De Gezinsdag begint om 10.30 uur met de Eucharistieviering in de St. Antonius van Padua kerk te Nijverdal
(Grotestraat 148). Mgr. Woorts zal hoofdcelebrant zijn. Daarna gaan we door naar De Wilgenweard (Sportlaan
6, Nijverdal) waar de rest van het programma zal plaatsvinden.

Om 12.00 uur hebben we daar een gezamenlijke verzorgde lunch, waarna iedereen rond 13.00 uur aan
zijn/haar eigen activiteit begint.

De kinderen van 5-11 jaar gaan (onder begeleiding) het Kompas-mysterie lopen. Een mooie wandeltocht door
het Doktersbos waarbij de kinderen aan de hand van een kompas de juiste route moeten zoeken.

De tieners van 12-16 jaar zullen de moeilijkere Navigatie Challenge gaan doen. Een wandeling van ongeveer
2,5 uur waarbij ze ook met behulp van een kompas en een GPS een route moeten lopen.

Voor de allerkleinsten van 0-4 jaar is er opvang in een zaal op locatie. Zo hebben de ouders alle rust om hun
eigen programma te volgen. Met de ouders gaan we samen nadenken over hoe we ons thuis kunnen voelen in
de Kerk, maar ook hoe we het geloof in ons eigen thuis een plekje kunnen geven.

Rond 16.00 uur sluiten we de dag gezamenlijk af met een drankje.

Aanmelden graag voor 8 september via https://forms.gle/ZvRZvXhPTPp24afEA

De kosten voor deze dag zijn €25 per gezin. Deze kunt u overmaken op NLO3 ABNA 0812 0067 12 t.n.v. RK
AARTSBISDOM UTRECHT o.v.v. Gezinsdag 2023 + naam.
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